
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

‘Wie zie jij?’ Moment – Aflevering 7 
Simone Schoemaker 
 

Een tijdje terug vertelde ik aan iemand het verhaal van Monica. Zij werd vanuit Oost-

Europa naar Amsterdam verhandeld en werkte zes jaar gedwongen op de Wallen. Ze 

maakt afschuwelijke dingen mee. Ik ken Monica goed, ik heb haar verhaal al 

tientallen keren vertelt; sterker nog ik heb het zelf (samen met haar) geschreven. 

Appeltje eitje dus zou je zeggen. Maar ook deze keer lukte het me nauwelijks om 

haar verhaal te vertellen zonder emotioneel te worden.  

Wat mij raakt in dit verhaal? Het is niet alleen wat ze vertelt over anderen; de 

mensen die haar uitlachten, bespuwden en uitscholden. En dan heb ik het trouwens 

niet alleen over haar pooier; dan heb ik het ook over de toeristen op de Wallen en, 

misschien wel dichterbij huis, iedereen die op feestjes ‘leuke grappen maakt’ over 

prostituees. Natuurlijk doet dat pijn maar daar ligt niet mijn diepste bewogenheid. 

Die ligt bij Monica zelf, bij haar eigen overtuigingen. Ze was er namelijk vast van 

overtuigd dat de prostitutie haar lot was, dat ze dit verdiende, dat er geen hoop was 

en geen andere mogelijkheid. Dat ze niet meer was dan een hoer om gebruikt te 

worden en dat het altijd zo zou blijven. 

Dat is wat langdurige dwang met mensen doet; de gevangenis zit niet van buiten, 

maar van binnen. Monica geloofde dat haar pooier het beste met haar voor had en 

het haar bestemming was om achter het raam te staan. Dat is het gekke met 

leugens, als je ze maar vaak genoeg herhaalt worden het vanzelf waarheden. 

Vaak vragen mensen aan mij; waarom lopen vrouwen die gedwongen in de 

prostitutie zitten niet gewoon weg? Waarom staan ze zo vrolijk achter het raam en 

zeggen ze dat het echt hun vrije wil is? Nou, hierom dus; ze zijn zo gemanipuleerd 

dat ze zelf denken dat dit de beste plek voor hen is. Tel daarbij op dat er veel geweld 

is als je iets anders zegt en dan heb je je antwoord. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Volgende week gaan de Wallen weer open en is sekswerk weer toegestaan. Ik maak 

me ernstige zorgen over alle vrouwen die weer aan het werk gaan. We hebben 

sterke signalen dat er in Oost-Europa scherp meegekeken wordt en er al weer 

groepen vrouwen klaar staan om verhandeld te worden naar onze ramen. 

Dus een klein verzoek; ga er niet vanuit dat vrouwen gewoon weg kunnen lopen en 

iets anders kunnen gaan doen. Dat is namelijk niet gewoon, dat kost enorm veel 

moed en doorzettingsvermogen. Ik leg dat graag uit, als het nodig is zelfs met een 

zakdoekje erbij. 
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Om te begrijpen wat er gebeurd in de wereld van de prostitutie en waarom 
uitstappen zo moeilijk is bieden we je een E-book aan. Een boek vol verhalen uit 
de prostitutiewereld. Het E-book kun je gratis aanvragen via 
www.thdv.nl/ebookSK 
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